
 
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 22 Zondag 25 mei 2025  
Zesde zondag van Pasen Liturgische kleur: rood 
 

 
 

 
 

VERBINTENISDIENST  
DS. CARLA SCHOONENBERG 

  
 
 
 

 
 
BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER  
Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 
 
VERBINTENIS EN INTREDE DS. CARLA SCHOONENBERG - LEMS 
Vandaag (zondag 25 mei) wordt ds. Carla Schoonenberg - 
Lems verbonden aan onze gemeente en doet ze intrede.  
Tijdens deze feestelijke dienst wordt zij officieel verbonden 
aan onze gemeente door onze consulent,  
ds. Madelon Vroonland. Voorafgaand aan de verbintenis 
wordt de opdracht, op diverse belangrijke plekken  
in de kerk uitgesproken, plekken die symbolisch zijn  
voor haar werk binnen onze gemeente. 
 
We kijken uit naar de aanwezigheid van diverse 
genodigden die speciaal voor deze gelegenheid naar  
De Open Hof komen. Voor hen zijn voorin de kerk plaatsen 
gereserveerd, zodat zij deze bijzondere dag  
van dichtbij kunnen meemaken. 
 
Na afloop van de dienst, waarin enkele toespraken  
worden gehouden, is er gelegenheid om ds. Carla  
en haar man Peter de hand te drukken en hen  
te feliciteren. We vragen vriendelijk om het 
felicitatiemoment kort te houden, zodat iedereen  
de gelegenheid krijgt om haar te ontmoeten.  
In de komende periode is er volop gelegenheid  
voor een uitgebreider gesprek.  
De contactgegevens van ds. Carla vindt u in het  
nieuwe kerkmagaZIN dat deze week verschijnt. 
 
Na deze feestelijke dienst nodigen wij u uit voor  

koffie, thee, limonade  
en een feestelijke traktatie.  
Omdat sommige genodigden  
van ver komen, biedt de kerkenraad hen   

daarna nog soep en broodjes aan, zodat niemand  
met een lege maag huiswaarts keert. 
 
We kijken uit naar de komst van ds. Carla en haar man 
Peter, maar vooral naar een mooie, inspirerende periode 
van samenwerken met iedereen die zich verbonden voelt 
binnen en buiten De Open Hof.  
 

Laten we met elkaar deze bijzondere dag vieren  
en uitkijken naar de mooie dingen die komen gaan! 
De kerkenraad 
 
BLOEMSCHIKKING BIJ DE VERBINTENIS EN INTREDEDIENST  
VAN DS. CARLA SCHOONENBERG 
De bloemschikking heeft een ronde vorm  
als teken van welkom. 
De ronde cirkel is een teken van oneindigheid  
en bevat de kleuren van het kerkelijk jaar. 
 
In het midden 3 rode rozen met klimop als liefdevolle volle 
aanwezigheid en trouw van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest. 
 
De gekleurde bloemen aan de randen geven de 
veelkleurigheid van onze gemeente weer,  
die op haar beurt om Carla heen staat. 
De rode anthuriums heten je hartelijke welkom  
en de rode geraniums betekenen: blij dat je er bent. 
 
De bloemen in het midden hebben de kleur wit,  
dat betekent dat je ‘blanco’ deze nieuwe uitdaging 
aangaat met enthousiaste inzet van jouw kwaliteiten. 
De bloemen die hierbij passen zijn: 

• Witte eustoma staat voor charisma 
• Witte chrysant voor ondersteuning 
• Witte gerbera staat voor opgewektheid 
• Witte zuidewind en alstroemeria voor wijsheid 
• Gips voor samenwerking 

 
Het bloemstuk wordt ondersteund door vingerblad →  
Gods dragende handen.  
 
Ernaast staat een rots die symboliseert Christus  
en het levende water dat Hij geeft.  
De kaars staat voor het licht van Christus. 
 
Er is verder nog veel andere symboliek in verwerkt maar  
dit wordt uitgebreid toegelicht in een aparte beschrijving.  
 
WELKOM AAN DS. CARLA DOOR DE KINDERDIENST. 
Zondag 25 mei behandelen we uiteraard het thema  
van de week. Maar we besteden ook aandacht aan de 
komst van onze nieuwe dominee Carla. Als we terugkomen 
in de kerk hopen we ons ‘welkomstcadeau’ af te hebben 
zodat we het kunnen aanbieden aan ds., Carla.  
Komen jullie ook allemaal zodat ds. Carla jullie ook  
kan leren kennen? Leiding de kinderdienst 
 

BIJBEL BASICS  
GRATIS ETEN EN DRINKEN 
Deze zondag is de laatste van een 
blok met vier teksten uit het boek 
Jesaja, waarin verteld wordt  
wat de profeet Jesaja namens 
God aan zijn volk verkondigt. 
Op deze zondag staat Jesaja  
55:1-5 centraal: over eten en 
drinken waar je niets voor  

  hoeft te betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 
E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  
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DE 1E COLLECTE IS VOOR STICHTING SUPPORT RWANDA 

Het motto van de stichting Noodhulp 
Rubengera Rwanda is: ‘We doen iets, 
omdat niets doen geen optie is’.  
Vanuit dat motto richt de stichting  
zich op de armste groepen in de 
leefgemeenschap Rubengera in Rwanda. 
De Stichting doet dit in samenwerking 
met de plaatselijke bevolking,  
de diaconie en andere deskundigen, 
waarbij het behoud en het stimuleren van 

eigen verantwoordelijkheden en onderlinge kennisdeling 
belangrijke uitgangspunten zijn. Het doorbreken van de 
negatieve spiraal van armoede en de laaggeletterdheid 
en het vergroten van de voedselzekerheid is een grote 
uitdaging. De stichting richt zich echter niet alleen op 
voedselzekerheid en opleiding van de kinderen, maar ook 
op woningherstel en het vergoeden van de zorgverzekering 
(€ 3,- p.p. per jaar). De stichting wil graag haar activiteiten 
verder uitbreiden om meer gezinnen actief te ondersteunen 
en kinderen scholing te bieden.  
Meer informatie: https://www.supportrwanda.com  
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk. 
 
Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 
 

GIFT U kunt ook via de Givt-app  
bijdragen aan de collecten. 
 
 

 
BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENST 
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
 
EXAMEN Het zit erop voor de eindexamenkandidaten.  
Nu in spanning afwachten!  

 
JONG TEKEN-EN SCHILDERTALENT 
GEZOCHT De Commissie Kunst  
in de Kerk van De Open Hof 
organiseert regelmatig  
wisselende exposities  
in de Omloop van onze kerk.  
We willen graag opnieuw  
een expositie organiseren,  
dit keer met tekeningen en 

schilderijen van kinderen en jongeren. Ben jij zo’n talent, 
of ken je iemand die prachtig kan tekenen of schilderen? 
Misschien is jouw kind, kleinkind, neefje, nichtje of een 
leerling op school wel creatief met potlood of penseel.  
We denken aan een periode in de tweede helft van 2025 
voor deze bijzondere expositie.  
Heb je vragen, of wil je je aanmelden?  
Stuur dan een e-mail vóór 31 mei naar 
kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl  
Je kunt ook telefonisch contact opnemen met  
Janneke Hempel, 0627012097. We kijken ernaar uit om 
samen met jullie de creativiteit van de jeugd te vieren!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPOSITIE CATJA NIJBOER 
In 1975 heeft Catja Nijboer een cursus 
tekenen en schilderen gevolgd.  
Na jaren gestopt te zijn heeft zij de draad 
in 1990 weer opgepakt en zich toegelegd 
op het schilderen met aquarelverf, 

pastelkrijt, acrylverf en olieverf op waterbasis.  
 
In 2001 en 2002 heeft zij lessen gevolgd bij de  
Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam.  
Jaarlijks volgt zij schilderweken aan de Kunstacademie 
Friesland in Leeuwarden. De werken van Catja zijn figuratief 
en abstract of ook wel figuratief met een geabstraheerde 
toets. De schilderijen van Catja Nijboer zijn ook te zien  
op haar website www.catjanijboer.nl 
 

 
VOEDSELBANK  
 

In de maand mei graag tandpasta, afwasmiddel, toiletzeep 
en wasmiddel in het krat. U kunt ze op zondag in de 
Omloop in het krat zetten en door de week tussen  
10 en 12 uur bent u ook welkom om deze in de krat  
te zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd 
houdbare producten inleveren.  
Namens de Voedselbank, alvast dank. 
 
 
DAUWTRAPPEN DONDERDAG 29 MEI  

Met Hemelvaartsdag dauwtrappen  
in de vroege uren van de ochtend. 
Stipt op tijd, om 5.00 uur, vertrekken we  
in stilte vanuit De Open Hof richting  
Klein Profijt en mogelijk kunnen we  
de sfeer van een opgaande zon beleven.  

Vanaf Klein Profijt lopen we terug via rustige (voet)paden, 
dijken en park De Laning naar De Open Hof.  
Onderweg genoeg tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 
Aanmelden is niet nodig. Neem wat te eten en drinken mee 
voor onderweg en later het ontbijt in De Open Hof.  
Zorg voor waterdichte schoenen en eventueel 
regenkleding. Mocht je geen waterdichte schoenen 
hebben, dan kan je gebruik maken  
van de verharde paden. 
 
 
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN  
De bloemen uit de dienst zijn met een kaart en een 
hartelijke groet van ons allen gebracht naar dhr. en mw. 
Wim en Margot van Dam Pzn. Denkt u aan het tekenen  
van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.supportrwanda.com/
http://www.catjanijboer.nl/


RONDLEIDING OP DE CHIPS BOERDERIJ HOEKSE HOEVE, 
WOENSDAGMIDDAG 11 JUNI. 
Benieuwd hoe chips wordt gemaakt? Ga dan mee naar de 
Hoekse Hoeve (www.hoekschechips.nl ) in ’s Gravendeel. 
Op de Hoekse Hoeve wordt heerlijke chips gebakken  
van eigen geteelde aardappelen.  
Tijdens een rondleiding van circa één tot anderhalf uur 
krijgen we te zien hoe de aardappelen groeien,  
worden bewaard, gesorteerd en gewassen  
om uiteindelijk te veranderen in heerlijke chips.  
Bij de rondleiding zal extra aandacht besteed worden  
aan het aspect duurzaamheid.  
Stap voor stap gaan we het hele fabricageproces langs.  
En na afloop krijgen we natuurlijke……… 
Vooraf aanmelden is nodig en kan via de intekenlijst  
in de Huiskamer of bij Hanneke Blom 
(hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl)  
of bij Peter van der Wel (mail@peterc.nl).  
Voor volwassenen en kinderen van 8 jaar of ouder vragen 
we een eigen bijdrage (contant of via QR-code) van € 5,- 
per persoon (normaal tarief is € 12,50). Het verschil betaalt 
De Open Hof. Het maximaal aantal deelnemers is 20. 
Aanmelden vóór 4 juni! 
Woensdag 11 juni: verzamelen om 13.00 uur  
op de parkeerplaats bij De Open Hof; rondleiding start  
om 13.30 uur. Vervoer regelen we met elkaar.  
Circa 15.30 uur zijn we weer terug. 
 
DE TAAKGROEP DUURZAAMHEID   
IS OP ZOEK NAAR IEMAND DIE: 
 
 
 
 
 
-weet dat De Open Hof (DOH) een Groene Kerk is 
-duurzaamheid een belangrijk item vindt 
-beseft dat in DOH de techniek al duurzaam is 
-mee denkt hoe we bewust om kunnen gaan  
 met de schepping 
-het leuk vindt om educatieve activiteiten te bedenken 
 -met ons invulling geeft aan MAF  
(motiveren, activeren en faciliteren) 
-een keer per 6 weken overdag een uurtje  
mee kan denken. 
-geen brief stuurt maar gewoon even belt of mailt  
dat die interesse er is. 
Dit kan naar Peter van der Wel, mail@peterc.nl  
of 06-51936138. 
 

VEILIGHEID Zoals u weet heeft  
De Open Hof een calamiteitenplan  
en ontruimingsplan. Recent zijn de 
plannen geëvalueerd  
en op onderdelen bijgesteld.  

Op de website kunt u de nieuwe documenten vinden 
(www.deopenhofoudbeijerland.nl, dan naar ‘over ons’, 
dan doorkikken naar ‘Veiligheid’ en vervolgens naar 
‘calamiteitenplan’). Mocht u geen internet hebben,  
dan kunt u de documenten ook inzien in De Open Hof.  
Het calamiteitenplan en de onderliggende procedures 
zoals wat te doen bij een gebeurtenis tijdens een kerkdienst 
of bij een incident tijdens een activiteit, de rol van de 
dienstdoende ambtsdragers, de rol van het Hoofd BHV  
en nog vele andere procedures zijn goed om een keer  
door te lezen. Een aanrader voor iedereen! Als u nog 
vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik die graag. 
Namens het CvK, Peter van der Wel 
 
 
 

ZOEK DE STILTE Naast mijn werk als kerkelijk werker ben ik ook 
actief als geestelijk begeleider. Vanuit mijn eigen praktijkje 
organiseer ik diverse activiteiten. 
Zo was de avond over VerduurSamen met Franciscus  
er een van. 
Ook organiseer ik kloosterweekenden in de O.L.V. Abdij  
in Oosterhout. Dit jaar is het weekend van  
vrijdag 26 t/m zondag 28 september. 
Het klooster ligt aan de rand van Oosterhout en is een 
benedictinessenklooster waar de stilte en de gastvrijheid 
voelbaar zijn. 
Een ideale plek voor een retraite: een paar dagen 
terugtrekken in de stilte in een mooie omgeving. 
Het thema van het weekend zal zijn ‘Zoek de stilte’. 
We gaan op verschillende manieren (hopelijk zowel binnen 
als buiten) met dit thema aan de slag en er zal vooral ook 
genoeg ruimte zijn voor eigen vrije tijd en stilte. 
 
Er is plaats voor 10 personen  
en ik heb al een enkele aanmelding. 
Mocht je ook interesse hebben of meer informatie  
willen hebben, laat het dan z.s.m. weten. 
 
(Uiterlijk 25 juni moet ik aan het klooster doorgeven  
met hoeveel personen we komen.) 
 
Wie weet tot ziens! Anneke Klavers 
 
VOORGANGERS 
Afgelopen zondag had Anja van Geerenstein de oversteek 
gemaakt van Rhoon naar de Open Hof.  
Gelukkig heeft ze dat al vaker gedaan en hebben we 
steeds genoten van haar overdenking van de Schrift.  
 
Het viel me dit keer extra op hoe belangrijk verhalen zijn  
en hoe Gods verhaal en de mensenverhalen naadloos  
bij elkaar horen. En wat waren er mooie verhalen zondag: 
 
Het verhaal van Israël in ballingschap weggevoerd  
naar Babel en daar levend met en vanuit Gods belofte:  
Ik zal hen terugbrengen. 
 
Het verhaal van Barnabas in Antiochië die daar de 
gemeente opbouwde en zelfs met de grote Paulus een jaar 
lang samen mocht bouwen aan een levende gemeente. 
 
Het verhaal van Nicky Croes in New-York, eerst gevreesd 
crimineel van het slechtste soort maar eenmaal gegrepen 
door Jezus aan een heel ander soort werk mocht beginnen 
tot heil van velen. 
 
Het verhaal van Corrie en Betsie Ten Boom,  
de laatste overleden in Ravensbrück  
maar de eerste met een levenslang getuigenis. 
 
Het verhaal van Bonhoeffer, overleden zo kort voor het 
einde van de oorlog maar nog altijd een levende getuige: 
Geloof vraagt kostbare genade.  
Dit is het einde maar voor mij het Begin van het Leven. 
 
Het slot van de preek: Vrede voor Jeruzalem kan ook  
Vrede brengen voor de wereld was voor mij genoeg  
om heel lang na te klinken. 
 
En zondag vieren we de verbintenis van  
ds. Carla Schoonenberg – Lems aan De Open Hof.  
Wat een feest zal dat zijn. Ook al was het fijn dat er steeds 
weer een gastpredikant was die bij ons wilde voorgaan en 
ook al zullen we vast ook in de toekomst gastpredikanten 
mogen begroeten, voor mij mag zondag de vlag wel even 
uit. Welkom, ds. Carla!! Het verhaal gaat…. en gaat door! 
 
Jaap van de Griend   

http://www.hoekschechips.nl/
mailto:hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl
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HEMELVAART 
Donderdag 29 mei 
Veertigste Paasdag 

(Hemelvaart van de Heer) Liturgisch kleur: wit 
 

10.00 uur De Open Hof ds. Carla Schoonenberg 
 

WOORDEN BIJ HEMELVAART 
 
VOOR ONDERWEG 
 
Aan mijn ogen onttrokken 
aan mijn oren voorbij 
vangt mijn oog 
de liefde 
van uw Aanwezigheid 
hoort mijn oor 
woorden van leven 
adem ik 
uw schepping in 
 
Aukje Wijma 
 
Dauw op de aarde zien liggen en de zon zien opkomen:  
In alle vroegte begint Hemelvaartsdag.  
Daarover gaan ook de liederen die we zingen  
in de morgendienst op donderdag 29 mei om 10.00 uur. 
Met de lezingen van het oecumenisch leesrooster komen er 
twee hemelvaarten in beeld. Die van Elia en van Jezus.  
En als ze eenmaal aan het menselijk zicht onttrokken zijn,  
is de vraag 'Hoe pakken we hun mantel op?  
Het leven in hun Geest?'. 
Aan deze bezinnende morgendienst  
werken enkele zangers mee.  

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS voorganger: 
ds. Carla Schoonenberg; koster: dhr. Jan Middelhoek; 
muzikale leiding: dhr. Leo Lommers, m.m.v. mw. Rebecca 
Filee, mw. Illa Lommers, dhr. Ed Stierman en  
dhr. Martin van der Pol; taakdrager eredienst:  
dhr. Jack van den Bosch; ouderling: dhr. Ed Stierman;  
lector: mw. Geke Mons en diaken: mw. Sjaan de Geus. 
 
 
 
DIENST ZONDAG 1 JUNI Zevende zondag van Pasen 
Liturgische kleur: wit 
 
10.00 uur De Open Hof Pastor Hanneke Blom 
  
 
 
 

Wij wensen elkaar een gezegende zondag                             
en van hieruit een goede week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 
vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom!  
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 22 
Zondag 25 mei 
19.30 uur Stijldansen 

Let op! Deze avond start het stijldansen een half uurtje eerder: om 19.30 uur 
starten de beginners; de gevorderden sluiten om 20.00 uur aan. Voor 
informatie/opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar  

Maandag 26 mei 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee 
Dinsdag 27 mei 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 28 mei 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 
0186-612936 of Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50) 
17.30 uur Satéschotel met sperziebonen, prei, gebakken krielaardappeltjes en toetje 

(bijdrage € 5,00) 
Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag 
5.00 uur 

 

Dauwtrappen 
Gaat u mee dauwtrappen? We vertrekken in de vroege uren van de ochtend 
om 5.00 uur, in stilte vanuit De Open Hof richting Klein Profijt en mogelijk kunnen 
we de sfeer van een opgaande zon beleven. Vanaf Klein Profijt lopen we terug 
via rustige (voet)paden, dijken en park De Laning naar de Open Hof. 
Onderweg is er genoeg tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Aanmelden is 
niet nodig. Neem wat te eten en drinken mee voor onderweg en later het 
ontbijt in De Open Hof. 

Vrijdag 30 mei 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
10.30 uur Beij ons aan tafel (€ 10,00) 

Je bent van harte welkom voor een lekkere driegangenmaaltijd. We beginnen 
met koffie/ thee en iets lekkers en daarna een activiteit. Graag aanmelden bij 
Ellen Stok van Welzijn Hoekse Waard via e.stok48@live.nl of 06-15903230. 

13.30 uur Handwerken 
Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede. Kom gerust langs 
en drink een kop koffie of thee mee. 

 
 
 
 
 
 
 



 


